
Allerzielen 

Met Allerzielen denken we terug aan
diegenen die van ons zijn
heengegaan.
In die zin raakt het feest van
Allerzielen ieder van ons. Iedereen
heeft wel in de afgelopen jaren
iemand zien heengaan die hem of
haar nauw aan het hart ligt: een
vader of moeder, een kind, een
partner, een broer of zus, ooms of
tantes, neven of nichten, vrienden
of vriendinnen of buren.
Het is voor velen geen gemakkelijke
dag. Herinneringen flitsen door ons
hoofd. Ook al zijn ze mooi en goed,
toch is vrede vinden met het afscheid van een dierbare soms niet 
eenvoudig. Vaak voelen we dan de behoefte om ons te verbinden 
met al die lieve en goede mensen, die wij moesten achter laten en 
waarvoor wij bidden dat zij mogen leven in Gods Liefde en Licht.
Ook dit jaar willen we in onze geloofsgemeenschap hierbij stilstaan 
en wel op de volgende manieren:

In de parochiekerk St. Stephanus te Meppel
In een viering op dinsdag 2 november om 19.00 uur willen we alle
parochianen gedenken, van wie wij sinds november 2020 vanuit 
onze geloofsgemeenschap afscheid hebben genomen. Hun namen 
worden in de viering genoemd en er wordt een kaars voor hen 
ontstoken.
Ook alle andere overledenen zullen we in stilte gedenken. Voor 
eenieder wordt er ook een kaarsje aangestoken.

Op de begraafplaats “Hesselingen” te Meppel
Op dinsdag 2 november is de kapel op de begraafplaats van 
13.00 -16.00 uur geopend. Er is dan gelegenheid een waxinelichtje
aan te steken in de kapel (€0,50). Tevens zijn graflichten te koop 
voor €1,=
Ook willen we met elkaar op deze dag op de begraafplaats een korte
plechtigheid houden. Deze begint om 14.30 uur.
Tijdens deze plechtigheid willen we met elkaar bidden en lezen. 
Bovendien worden de urnen/graven met wijwater gezegend.

U bent allen van harte uitgenodigd voor deze plechtigheden.


